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HEILIGEN PAROCHIE

Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus

en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
Nr.197, vrijdag 20 maart 2026

Bereikbaarheid van onze parochie
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088

Contact met de pastoor

Wilt u graag in contact komen met pastoor Ronald van
Bronswijk aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:

| Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Neem de dagen zoals ze komen, de schone met een dankbaar hart
en de kwade ter wille die volgen, want het ongeluk is maar een
voorbijganger. (Titus Brandsma)


mailto:info@naardekerk.nl

Onze nieuwe team-assistente

stelt zich voor

Mijn naam is Joyce Mertens.

Onlangs ben ik gestart als teamassistente binnen
de pastorale zone De Wijngaard waar ook de Vijf
Heiligen Parochie onder valt. In deze rol zal ik
vooral ondersteunende taken vervullen voor de
pastorale teams zodat zij hun belangrijke werk
binnen onze geloofsgemeenschap zo goed
mogelijk kunnen blijven doen!

U kunt hierbij o.a. denken aan: administratieve
en secretariéle ondersteuning, organisatie en codrdinatie en een stukje
communicatie. Ik zal mijn uren verder verdelen over de parochies in
Oosterhout, Alphen, Dongen & Rijen. Voor mij is dit een mooie nieuwe
stap, waarin ik mij verder mag ontwikkelen en echt mag bijdragen aan het
werk voor onze geloofsgemeenschap. Met een gevoel van dankbaarheid
en vertrouwen zie ik uit naar wat er op mijn pad mag komen.

Misschien spreek of zie ik u nog wel eens tijdens mijn werkzaamheden in
Made.

Joyce Mertens, een foto
van Manouk Quint van
donotsaycheese.com

Vanuit onze parochie een van harte welkom aan Joyce, we hopen op een
prettige samenwerking met en wensen haar veel succes in haar nieuwe
baan.

Soms denk ik

God, soms denk ik; zou ‘'t wel waar zijn,
wat er in de bijbel staat.

Die verhalen over wonderen,

God zelf die met mensen praat.

Neem nou Jona in de vis

of de tocht dwars door de zee.

En de val van Jericho,

Noachs ark met al dat vee.



God, soms denk ik; 't kan niet waar zijn,
Lazarus was niet echt dood.

Vijfduizend man kun je niet voeden
met twee vissen en wat brood.

Water verandert nooit in wijn

je kunt niet lopen op een meer.

En die kruik in Sarfath

raakte toch leeg op een keer.

God, soms denk ik; dls het waar is,

van de kribbe en de stal.

Dat Uw hand alles gemaakt heeft,

onze aarde en 't heelal.

Dat Uw zoon daar hing aan ’t kruis
daarna opstond uit de dood.

Als dat werkelijk is gebeurd

wat is dan Uw liefde groot.

God, soms voel ik; dat het waar is
een ondeelbaar kort moment. , _ )
Ik zie dan plotseling het wonder ‘

dat U altijd bij mij bent. De kruisiging , een schilderij
Zo’n ogenblik is maar heel kort, van broeder Frangois Mes
weg als ik mijn ogen sluit. (1892-1983) , benedictijn in

Oosterhout en Wisques

Maar ik weet, de wonderen
(Frankrijk).

Zijn de wereld nog niet uit.
(Adriana Madderom)

In memoriam

Op vrijdag 6 maart 2026 namen we in de H. Antonius
Abtkerk te Terheijden afscheid van Jo Rasenberg-
Bastiaansen (93), weduwe van Jan Rasenberg. Ons medeleven met haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, moge Jo rusten in vrede.
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De laatste ouder

Nu wij afscheid nemen van onze laatste ouder voelen wij diep van
binnen dat wij, alhoewel volwassenen, kinderen zijn van...
Denkend aan vader en moeder ervaren wij dat wij voortkomen
uit dezelfde stamboom met haar verschillende vertakkingen.

De herinneringen aan onze ouders, aan hun woorden en daden,
meer nog hun voorbeeld, hun aanwezig zijn in ons midden,
dragen wij met ons mee en zo blijven wij met hen verbonden.

Jij bent gedoopt in de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest

Op zondag 8 maart 2026 werd Eleanor Piederiet
gedoopt in de kerk van de H. Antonius Abt te Terheijden.
Van harte proficiat met de doop voor Eleanor, haar
grote zus Juliet, papa, mama, peter en meter en verdere
familie.

Speel maar 8\
Speel maar mijn kind, 7 )
in je leven dat pas begint, MY/

waar men geweld en haat niet vindt.

Door kind te zijn in deze wereld nu nog zo klein,
vormen eerlijkheid en eenvoud jouw domein.
Wees jezelf maar en geniet.

Zing gewoon je kinderlied.

Lach weer na een klein verdriet,
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want jouw leven, geven en beleven. Het raam van de Doop van
Het is zo echt, dat is mens zijn de Heer in het priesterkoor
zoals God heeft gezegd. van de Terheijdense kerk.

(Foto Caspar Dingjan)



Vijf broden en twee vissen

Het campagnethema 2026 van de Vastenactie komt uit
de parabel van de vijf broden en twee vissen. Een
menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze
zijn hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf broden en
twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat te doen
en Jezus zegt dan: “Geven jullie hen maar te eten”.

Met deze ene zin legt Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen —en
bij ons.

Brood dat men deelt, smaakt veel lekkerder.

De Vastenactie Vastentest. Ben je een uil of een schildpad?

Ben je benieuwd welke manier van vasten bij jou past? Doe de Vastentest
en ontdek of je een uil of een schildpad bent als het om vasten gaat! Als je
je aanmeldt op de website, ontvang je bovendien meer informatie en tips
om je vasten vorm te geven op een manier die bij je past. Je vindt de
Vastentest op www.vastenactie.nl

Vastenkalender

Op bovenvermelde website vind je ook de vastenkalender die je elke dag
een moment van inspiratie, reflectie of een praktische tip geeft. Hieronder
een voorbeeld uit deze kalender:

Het geluid van stilte
Hallo duisternis, oude vriend, ik kom weer met je praten, want ik heb
steeds een visioen, maar het blijft steken in het geluid van stilte...

Dit zijn wereldberoemde woorden op wereldberoemde muziek: ‘The
sound of silence’ van Simon en Garfunkel. Volgens Paul Simon, die het lied
schreef en componeerde, gaat het over het onvermogen van mensen om
echt met elkaar in verbinding te blijven in een oppervlakkige wereld vol
lawaai, kunstlicht en plastic, een wereld waarin mensen buigen voor de
neppe goden die ze zelf hebben geschapen.
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Terwijl we zijn omgeven door anderen, in een hectische, overvolle wereld,
zijn we alleen en raken we geisoleerd en vervreemd van onszelf en elkaar.

Dat is de boodschap van het lied, een heftige boodschap met een kern van
waarheid. Want laten we eerlijk zijn: het valt niet mee om echt aandacht
te hebben voor elkaar en om in verbinding te blijven.

We moeten veel: druk op het werk, meehelpen op school, voor kinderen
én ouders zorgen, op kleinkinderen passen, sporten, huishouden,
vrienden ontmoeten, aan onszelf werken...

Echte verbinding met anderen — én die met God en die met jezelf! -
vraagt juist rust, aandacht en tijd. Deze vastenperiode is een uitgelezen
periode om die ruimte te creéren.

Caritascollecte maart VHP, Vastenactie
Al 65 jaar vraagt Vastenactie in de
Veertigdagentijd voor Pasen ons om in
beweging te komen voor een ander.

Dit jaar staat ondersteuning van gevangenen in
Bolivia centraal. Er zijn weinig voorzieningen en
de gevangenen moeten in hun eigen onderhoud voorzien, hebben niets
omhanden en hebben vaak geen toegang tot juridische bijstand.

Via het bisdom van Pando brengen vrijwilligers o.a. voedsel, kleding,
boeken, zeep en geven ze hulp bij het aanvragen van papieren.

Met dit vastenactieproject wil het bisdom bijdragen aan betere
leefomstandigheden zoals zinvolle dagbesteding waarmee de gevangenen
geld kunnen verdienen, medische begeleiding, voedselvoorziening en
geestelijke en juridische bijstand.

Zo komen er via dit project moestuinen en kunnen er eenden of kippen
worden gehouden. Ook komen er ruimtes voor houtbewerking en andere
ambachten. De gemaakte producten kunnen dan worden verkocht.



Met een financiéle bijdrage voor de aanschaf van groentezaad en
pootgoed, eenden — en kippenkuikens, hout voor een nieuwe werkplaats,
medicijnen, geld voor onderwijs en een advocaat helpen wij mee aan een
beter leven in de gevangenissen.

Helpt u mee door uw bijdrage in de caritascollecte op 21, 22 en 28 maart
in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie of door op bijdrage op rekening
NL21 INGB 000 000 5650 van Vastenactie, Gouda.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning.

& ?/ Terugblik caritascollecte Goederenbank
De caritascollecte van februari was bestemd voor Stichting

IJ s Goederenbank De Baronie. Zij ondersteunt - ook in onze
. gemeente

caritas particuliere huishoudens die onvoldoende geld
overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Na een zorgvuldige
intake worden deze mensen ondersteund met voedsel, kleding en
huishoudelijke artikelen.
De collecte bracht € 121,27 op. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Op seminarie in oorlogstijd, een bijdrage van Frans van Gils

Vanaf 1942, onder de oorlog dus, zat ik op het Serafijns Seminarie van de
paters Kapucijnen in Lommel Werkplaatsen, Belgié. Daaraan zat een grote
moeilijkheid. Mijn ouders hadden voor mij geen paspoort kunnen krijgen
om de grens te passeren, ook niet voor studie. Er moest dus gesmokkeld
worden. Daarbij werden wij geholpen door mensen uit Galder, die ook
een zoon op het seminarie hadden en door de paters in Meerseldreef.
Meestal ging dat goed. ’s Avonds in het donker langs de Mark, achterlangs
de tuintjes naar Belgié.

Ik kon dan slapen ofwel bij de paters of bij bekenden in Meerseldreef .

De volgende dag ging de reis dan verder. Op een of andere manier hadden
de paters voor mij wel een “Eenzelvigheidskaart” ( = Persoonsbewijs) voor
verblijf in Belgié weten te versieren. Na de paasvakantie in 1944 liep het
echter fout.



’s Zaterdags was ik ’s avonds in het donker goed over de grens gegaan en
had ik bij een familie in Meerseldreef geslapen. Toen ’s morgens de bus
arriveerde bij de halte moest ik een hoek van de straat omslaan en daarbij
botste ik bovenop een Duitse wacht met hond, die precies mijn kant
opkwam. Hij vloekte , hield me aan en ik moest mijn papieren laten zien.

’A”A'X'A
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Klooster en Serafijns Seminarie van de Kapucijnen
in Lommel-Werkplaatsen ( Belgi€)

De “ Eenzelvigheidskaart” voor vreemdelingen had een andere kleur als
die van de Belgen en in grote rode letters stond erop: Vreemdeling.
“Du kommst von Holland?” Natuurlijk loog ik, want ik had al in Belgié
geslapen. Ik moest alles uitpakken, maar had niets dan kleren bij
e.....dacht ik. Maar mijn moeder had er nog gauw een rolletje
pepermunt bij gestopt en daarop stond: Hens, Rijsbergen. De Duitser
lachte hardop en ik mocht mee. Ik was de pineut, bijna 17 jaar.
Ik werd te voet naar Strijbeek geleid, daar was de officiéle grenspost en
een NSB-er was daar hoofd.



Uiteindelijk werd ik gefouilleerd tot op mijn blote vel. Het geld dat ik bij
me had ( voor de school) werd me afgenomen en ik moest verklaren wat
ik was, waar ik woonde, etc. Na veel gepraat en gebel, werd geloofd dat ik
in Belgié woonde en mijn ouders zo maar een enkele keer zag. [k mocht
dus door naar Lommel-Werkplaatsen. Eerst te voet naar Hoogstraten
vanuit Meerseldreef en dan met de tram en trein naar Lommel-
Werkplaatsen. Mijn Nederlandse persoonsbewijs dat ze ook hadden
gevonden, kon ik toen ik me weer mocht aankleden, snel weer in mijn
onderbroek steken. Als minderjarige moest ik naar huis, was de verklaring.
De hele reis naar Lommel hield ik me zo klein mogelijk om niet op te vallen
voor de Duitsers en de Zwarten (bij ons de NSB-ers) Het gehele trimester
niets gehoord en gewoon geleefd en geleerd.

Eind juli zou mijn
vader zijn 25-jarig
jubileum als postbode
vieren. Afgesproken
was dat ik twee
dagen eerder als het
schooljaar was
afgelopen naar huis
mocht. Maar niet
over Meerseldreef,
dat durfde ik niet en

. » N |
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: dat mocht ook niet
Bij gelegenheid van vaders zilveren jubileum als  van de paters.
postbode ging het gehele gezin op de foto. Die wilden geen

problemen met de Duitsers. In Lommel was een pater, wiens ouders in
Luyksgestel woonden, dat is bij Lommel net over de grens. De pater
bezocht regelmatig zijn ouders, met toestemming van de Duitsers.

In de kapucijnengemeenschap van Lommel verbleef, in de tijd dat Frans daar
studeerde, ook de uit Wagenberg afkomstige broeder Gummarus Broeders
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(1876-1954), deze had in 1929 de overstap gemaakt van de Nederlandse
Kapucijnen naar de Vlaamse Kapucijnen, omdat hij ‘geen goede schik * meer had
bij de Nederlandse Kapucijnen.

Met hem mocht ik mee de grens over en na een bakje koffie bij zijn
moeder ben ik met de bus naar Eindhoven gegaan en vandaar verder naar
huis. We hebben fijn gefeest, maar de bevrijding kwam aan, het
oorlogsgeweld kwam naderbij en na de vakantie was het te gevaarlijk om
te reizen.

Pas na Sinterklaas kon ik terug naar school, nu met een paspoort. Ik zou in
Lommel mijn bezittingen gaan ophalen, want de verdere studie vond
plaats in Aalst.

Toen ik midden op de dag op school aankwam, meldde ik me natuurlijk
eerst bij Pater Directeur. lk klopte netjes aan en na het “binnen” ging ik
naar binnen en groette netjes. Maar de pater zat me als verdwaasd aan te
kijken, hij werd bleek, begon te trillen en stotterde: “Ben jij het echt
Frans?”

Ik snapte er niks van, ik moest gaan zitten en toen de pater wat was
bekomen, vertelde hij waarom hij zo ontdaan was. “Je zit dus niet in
Duitsland, waarvoor wij zo bang waren?” Daags nadat ik einde juli naar
huis was gegaan voor het feest van mijn vader, waren de Duitsers
gekomen om mij op te halen. Het was een hele razzia, want jammer
genoeg werd nog een onderduiker bij de paters gevonden. Ik was mooi de
dans ontsprongen dankzij het 25-jarig postjubileum van mijn vader. Gek,
dat de Duitsers mij niet in Nederland hadden gezocht, maar ja, ik had
verklaard dat ik in Belgié woonde.

Op een gegeven moment was het voor Frans ook tijd om een
kapucijnenpij te gaan passen, maar Frans antwoordde beleefd: “Daar pas
ik voor” Dit werd hem niet in dank afgenomen.
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Frans vertrok van het seminarie, trok een ander pak aan, - dat van militair
-, en ging op de boot naar Nederlands-Indié. Later werd dat pak weer
verruild voor een trouwpak en vestigden Frans en Bets zich in Terheijden.

Frans van Gils (98) heeft als vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap van
Terheijden een indrukwekkend palmares opgebouwd. Hij was heel actief
binnen het patronaatswerk en jeugdwerk, was lector, lid van de
parochieraad en hij was meer dan 40 jaar actief lid van herenkoor
Antonius Abt Terheijden en daarnaast gedurende lange tijd
penningmeester van het koorbestuur.

Hij is nu rustend lid en erelid van het koor. Frans nam ook het initiatief om
de Antonius Abtkerk in de zomervakantie op woensdagmiddag open te
stellen voor publiek en met zijn broer Georges en Thom de Jongh maakte
hij films over de kerk. Ook de Aktie Kerkbalans kon op medewerking van
Frans rekenen. Frans is nog zeer geinteresseerd in het reilen en zeilen van
de parochie, waarbij zijn iPad goede diensten bewijst.

Vastenmandement van 13 februari 1854
In 1853 werd de kerkelijke hiérarchie in
Nederland hersteld, er kwamen 5 bisdommen,
waaronder ons eigen bisdom met als eerste
bisschop Johannes van Hooydonk (1782-1868).
Voor hij bisschop werd, was Johannes van
Hooydonk professor en president van het
grootseminarie in Hoeven en vicaris van het
vicariaat Breda ( bisdom in wording). Als vicaris
en bisschop schreef hij menig herderlijk brief,
vaak in vraag - en antwoordvorm, om de
gelovigen er zeer nadrukkelijk op te wijzen de 2 R
goede zeden te handhaven, want ‘de zuiverheid  johannes van
van de ziel leidt dagelijks schipbreuk bij Hooydonk, eerste

gezelschappen van ongelijke personen, gilde- bisschop van Breda.
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samenkomsten, buitenkermissen, avond- en nachtpartijen, bij vuile taal en
liedjes tijdens het werken op het land’.

Vooral carnaval was de bisschop een grote doorn in het oog. De brieven
van de bisschop waren vol van het dreigen met hel en verdoemenis, het
was een prediking zonder één straaltje zon.

Zijn medebisschoppen sloegen in hun herderlijke brieven toch wel een
mildere toon aan en zelf zou hij aan het eind van zijn leven ook minder
hard van leer trekken.

Op 13 februari 1854 schreef de bisschop een vastenmandement ‘aan al
zijn onderhoorige Geloovigen’.

De bisschop constateert dat wij de kerk kunnen beschouwen als een
liefderijke moeder, altijd bezorgd voor het heil en welzijn harer kinderen
en altijd op middelen bedacht om hunne zielen te heiligen en voor te
bereiden tot het bezit der gelukzalige eeuwigheid.

Twee van die middelen zijn versterving en boetvaardigheid, want zonder
die twee is de zaligheid voor iedereen onmogelijk. “Wat is bij
uitnemendheid, die tijd van versterving en van boete?” vraagt de bisschop
zich af en hij geeft zelf het antwoord: ‘Gij weet het, Beminde Diocesanen,
de veertigdaagsche Vaste, welke zeer nabij is”.

In dit mandement besteedt hij ook aandacht aan de armen: “Arme
menschen, gij, die gebrek lijdt, gij zijt niet ongelukkig, als gij een goed
gebruik maakt van uw armoede. Gij zijt wanneer men de zaken met het
oog des geloofs aanschouwt, gelukkig te noemen”.

Immers na de dood wordt de (brave) arme in de eeuwige rust gevoerd,
de rijke brasser begraven in de hel om gepijnigd te worden in de vlammen
“ ‘vergeefs’ smekend , dat de gelukkige arme maar één droppel zou willen
geven om zijne gloeijende tong te verkoelen”.

De eerste bisschop van Breda overleed 25 april 1868 te Hoeven. In 1853
was bij het herstel van de kerkelijke hiérarchie afgesproken dat een
bisschop (nog) niet in de bisschopsstad mocht wonen, wel mocht daar de
kathedraal ( bisschopskerk) zijn.

12



Dit om de protestanten niet al te zeer voor het hoofd
te stoten, want de invoer van de kerkelijke hiérarchie
lag bij hen nogal gevoelig. Daarom was bisschop van
Hooydonk in het seminarie te Hoeven blijven wonen.
Johannes van Genk, de tweede bisschop van Breda,
zou zich daadwerkelijk in Breda vestigen en wel in
huis Montens, Veemarktstraat 48 , waar nu nog
steeds de bisschop woont en de bisdomstaf
werkzaam is. De kathedraal van ons bisdom was de
H. Antoniuskerk in de St. Janstraat en nadat twee andere kerken in Breda
als kathedraal gediend hadden , werd deze kerk onder bisschop Tiny
Muskens in 2001 opnieuw kathedraal.

Bronnen:

Collectio epistolarum pastoralium 1853-1885,

een samenbundeling van teksten vanuit het bisdom Breda naar de
parochiepriesters.

P. Melief: Johannes van Hooydonk en de Bijbelgenootschappen,
Jaarboek Oranjeboom 40 (1987)

E. Dolné: Het bisschoppelijk paleis te Breda, Jaarboek De Oranjeboom 57
(2004)

www.kro-ncrv/katholiek/encyclopedie

We leven in een wereld van spullen en
prullen, van shoppen voor de fun en kopen
voor de kick. Van materiéle rijkdom zoals
huizen en auto's met de nieuwste snufjes op
technologisch gebied. We leven in een tijd
waarin het lichaam centraal staat. Met
aandacht voor fysieke schoonheid en
plastische chirurgie. Met fitness en spinning
. om in vorm te blijven. Kunnen wij nog iets
met geloof of ldealen? Met de viuchtige windvlaag van de Geest van
God? Met een kracht die uitstijgt boven lijf en spullen, die ons brengt bij
liefde, vrede en geluk? (Greet Brokerhof van der Waa)
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Gezinsdag zondag 22 maart 2026 in Oosterhout!

Dit schooljaar organiseert het Bisdom Breda samen met lokale parochies
gezinsdagen. Alle gezinnen zijn van harte welkom.

Op zondag 22 maart 2026 is de gezinsdag in de Sint Catharinaparochie in
Oosterhout. Het thema is: ‘Met hart & ziel!’, over het geloof doorgeven
aan onze kinderen.

Een ervaren echtpaar en de ‘blauwe zusters’ zorgen voor een programma
om het vlammetje van geloof in de harten van de kinderen te laten
oplichten en zo het katholiek geloof door te geven. Geloofsopvoeding ligt
niet alleen bij de ouders maar ook bij andere geloofsgetuigen.

Een mooi Afrikaans spreekwoord zegt: “Er is een dorp voor nodig om een
kind op te voeden.” Vanzelfsprekend gaan de tieners en kinderen er ook
een feestdag van maken.

De dag begint om 11 uur met de Eucharistieviering in de Sint Jansbasiliek
(Markt 28 in Oosterhout) en we eindigen om 17.00 uur met een stuk
pizza! Alle gezinnen zijn van harte welkom: ook degenen die hun kinderen
als ouder alleen opvoeden! Kosten zijn ‘in natura’: lekkers meenemen
voor de lunch!

Aanmelden kan via de website van het bisdom Breda
www.bisdombreda.nl onder het onderwerp activiteiten.

Het gezin is eigenlijk het ankerpunt om een gemeenschap levendig te
houden. Daar zitten nieuwe generaties die je wilt laten opgroeien in het
kerkelijk leven. (Rosalina Boer-Wirken)
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Samen met zin,

ontdek met ons het ‘Lourdes van de Ardennen’.

Aan de voet van de Belgische Ardennen ligt Banneux. Niet meer dan een
gehucht, maar sinds de Mariaverschijningen van 1933 een
wereldberoemd bedevaartsoord in een prachtige omgeving.

‘Caritas Banneux bisdom Breda’ biedt jaarlijks een 5-daagse reis naar
Banneux aan. Dit jaar van 5 t/m 9 juni 2026.

De 5-daagse bedevaart is ook geschikt voor
pelgrims met enige mate van zorgvraag. Ook als
vrijwilliger: brancardier, medewerker tijdens de
® maaltijden, acoliet,

% verzorgende/verpleegkundige, priester etc. ben
je meer dan welkom.

Kosten € 410,- per persoon, toeslag 1-
persoonskamer € 75,-

Meer info en inschrijfformulieren te verkrijgen
blnnen onze Vijf Heiligen Parochie bij Ria Theuns, tel: 0162-683174 of
banneux.bisdom.breda@gmail.com

Men mag een boek niet beoordelen op de kaft.

Bedevaart naar Hakendover, tweede paasdag 6 april 2026

Op Tweede Paasdag Hakendover vindt in Hakendover ( Belgi€) de
eeuwenoude internationale paardenprocessie plaats, een traditie die
teruggaat tot de 7e eeuw. De pastoors Paul Verbeek en Hans van Geel
organiseren die dag de bisdombedevaart daar naar toe. De bus vertrekt
vanuit Breda en Bergen op Zoom.

Voor meer informatie en aanmelding, zie: bisdombreda.nl/hakendover/
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Mis aan de Herengracht

De 60 a 70 katholieken in het dorp Drimmelen en de katholieken die in de
Biesbosch woonden, werden geacht hun zondagsplicht te vervullen in de
Bernarduskerk te Made. Onder soms moeilijke weersomstandigheden
daar elke
zondag naar toe
gaan, was geen
kleinigheid en
daarom vroeg
de in 1956
aangetreden
Madese pastoor
van Amelsvoort
in 1964 aan
dominee Le Mat .
van Drimmelen ‘ . 4 ,

de protestantse kerk aan de Herengracht te mogen gebruiken.
De dominee en kerkenraad hadden geen bezwaar en op zondagochtend
half negen begon aan de Herengracht de H. Mis, aanvankelijk een ‘stil
miske’ maar later werd er ook gezongen en fungeerde de dominee zelfs
als organist. De H. Mis in een protestantse kerk haalde toen volop de
media.

Bronnen:
MiS in herVOrde kerk Julien Mariman: Bernardus

IMMELEN Elk o P al 350 jaar in Made, de
DR — e zonda
voortaan in de hervormde kerk te Drim- Klok nr.66, 2020.
melen in de Bilgsb;)(sbﬁe? ]I:eiligedmis Zoekmachine Delpher.
worden gelezen, De katholieken in deze
overweggnd protestantse gemeente be- Foto van Anton Braat.
hoeven daardoor niet meer geregeld
naar de katholieke kerk in het verder
gelegen Made te gaan. .
Verwacht wordt dat vele katholieken,
die zomers hun vakantie doorbrengen
in de Biesbos, van deze Tegeling ge-
bruik zullen maken.
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Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen

Parochie \4" A @ﬂ

Voor meer informatie kunt u terecht op ons parochiesecretariaat en de
parochiekantoren. U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en
telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Joyce Mertens

Voorlopige ingang: H. Maria Magdalenakapel (Groene deur) in de
Kloosterstraat.

Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Postadres: Kerkstraat 10 4921 BB Made.

Openingstijd: maandag- en vrijdagochtend 9.00 uur tot 11.30 uur
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl

Openingstijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl

Openingstijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Chrismamis 2026 bisdom Breda

In de Goede Week voor Pasen wordt op woensdag 1 april 2026 de
Chrismamis van het bisdom Breda gevierd. Vanaf 19.00 uur zijn gelovigen
vanuit alle hoeken van het bisdom welkom in de kerk van de H. Quirinus
te Halsteren. De Chrismamis is ook de viering waarin de heilige olién
worden gezegend en gewijd. Het chrisma wordt gewijd en de olie voor de
catechumenen (doopleerlingen) en de ziekenolie worden gezegend.

We hopen van harte dat velen van u aanwezig kunnen zijn een teken van
verbondenheid, en een bemoediging voor elkaar. De Chrismamis wordt
ook gelivestreamd en uitgezonden via het YouTubekanaal van het bisdom
Breda.
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Overzicht van vieringen in de Vijf Heiligen Parochie ( VHP)

Zaterdag 21 maart 2026 Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur

Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk.

GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra,
orgel J. Horbach. Caritas collecte Vastenactie

Zondag 22 maart 2026 Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur :
Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk . Cantores Blasiuskoor,
orgel: J. Horbach. Caritascollecte Vastenactie

Maandag 23 maart 2026

Terheijden zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur
Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk.

Zaterdag 28 maart 2026 Palmzondag

Terheijden H. Antonius Abtkerk Terheijden 19.00 uur
Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk

Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska,
piano René van Assche. Caritascollecte Vastenactie

Zondag 29 maart 2026 Palmzondag

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur
Eucharistieviering, pastoor R. v. Bronswijk
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. v. Opdorp

Made H. Maria Magdalenakapel 19.00 uur

Eucharistieviering Witte Donderdag , pastoor R .v. Bronswijk,
gevolgd door eucharistische aanbidding tot 21.00 uur

Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden met organist J. v. Opdorp.

Goede Vrijdag 3 april 2026

Terheijden H. Antonius Abtkerk 15.00 uur
Kruisweg pastoor R. van Bronswijk GumarAnto met organist J. Horbach.

Wagenberg H. Gummaruskerk 15.00 uur
Kruisweg F. v. Mook en A. Janssens
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Made H. Maria Magdalenakapel 19.00 uur
Goede Vrijdagviering pastoor Ronald v. Bronswijk
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen met organist J. Horbach.

Stille zaterdag 4 april 2026

Made H. Maria Magdalenakapel 19.00 uur

Paaswake pastoor R. v. Bronswijk

Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van
Assche. Paascollecte

Wagenberg H. Gummaruskerk 21.00 uur
Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk met zang van de Tempeliers.
Paascollecte

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur
Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk .
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, organist J. Horbach. Paascollecte

Terheijden H. Antonius Abtkerk 11.00 uur

Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk

GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra,
organist J. v. Opdorp. Paascollecte

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur
Eucharistieviering R. v. Bronswijk Cantor H. Vergouwen,
organist J. v. Opdorp.

Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur
Eucharistieviering Pastoor van Bronswijk
Cantor H. Vergouwen, orgel H. Vergouwen

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering Pastoor van
Bronswijk. Cantor H. Vergouwen, orgel H. Vergouwen
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Verstopt , achter steigers en bouwhekken en op modderig terrein,

is de hoofdingang van de H. Maria Magdalenakapel te vinden.

Nu is deze ingang nog niet te gebruiken, zolang de bouw van de
appartementen in het Hart van Made nog in volle gang is. De voorlopige
ingang van de kapel is de groene deur aan de Kloosterstraat, een deur die
steeds meer mensen weten te vinden voor de zondagse eucharistieviering
of voor een bezoekje aan de Mariadagkapel.

Op Goede Vrijdag 3 april 2026 verschijnt Nieuwsbrief VHP 198

Mocht je een bijdrage hebben voor onze Nieuwsbrief VHP, dan kun je
deze sturen naar: info@naardekerk.nl

Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie:
www.naardekerk.nl
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